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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  13 april  2025 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: Pastor   Bieneke de Waal 
Ouderling: dhr.       Martin Vooijs 
Diaken: dhr.       Arjan Wensink 
Organist: mw.      Gertje van Elsacker 
Koster: dhr.       Anthonie Verwijs 
Videoteam: dhr.       Marcel de Jong 
 
Bloemschikking 
6e Zondag Veertigdagentijd   13 april 
Lucas 22:23,56 
Kerntekst: “Dit is mijn Lichaam”/dit is het nieuwe verbond. Lucas 22:19,22 
Kernwoorden: brood wijn, deelgenoot 
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Het laatste avondmaal, de Pesachmaaltijd waarin Jezus een nieuwe betekenis 
geeft aan brood en wijn: mijn lichaam, mijn bloed, ik geef mezelf aan jullie. We 
zijn niet de ideale mensen die we willen zijn Maar God blijft trouw aan ons. We 
krijgen telkens weer een nieuwe kans. Als nieuw! 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
De Kaarsen worden met het licht van de paaskaars aangestoken 
 
Aanvangslied :  psalm 118 : 1 en 9  (staande) 
 

1  Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

9  Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en wees verblijd. 

O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

geef thans het heil door ons verbeid. 

Gezegend zij de grote koning 

die tot ons komt in ’s Heren naam. 

Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 

wij zegenen u al tezaam. 

 
Groet en bemoediging 
 Voorganger   De Heer zij met u 
 Allen    Ook met u zij de Heer 
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 Voorganger  Onze hulp is  de NAAM van de Heer 
 Allen   Die hemel en aarde gemaakt heeft  Amen 
 

Drempelgebed 

 (gemeente gaat zitten 

 

Zingen lied 575 : 1 en 6 

 

1  Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

6  Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 

Kyriëgebed  

 

Zingen  lied 547 : 1,2,4 en 8 

 

1  Met de boom des levens wegend op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
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2  Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

dat de lieve vrede ons bewaren zal, 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

4  Laten wij God loven, leven van het licht, 

onze val te boven in een evenwicht, 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing  uit het evangelie Marcus  11 : 1 t/m 11 

1  Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij 

de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit.  

2  Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er 

binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog 

nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier.  

3  En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft 

het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’  

4  Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur 

was vastgebonden en ze maakten het los.  

5  Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen 
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los?’  

6  Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen 

begaan.  

7  Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij 

ging erop zitten.  

8  Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met 

bladeren uit, die ze in het veld afhakten.  

9  Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 

‘Hosanna!  

10  Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende 

koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’  

11  Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw 

had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug 

naar Betanië. 

 

Zingen lied  550 :  1 en 3 

 

1  Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 

de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 

rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 

de Heer heeft het heden gezegd. 

 

3  Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Zijn daden, zij zullen 

de aarde vervullen, 

voor jood en voor heiden 

door dood en door lijden 
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draagt Hij met zich mede 

de blijdschap, de vrede, 

Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 

zo brengt Hij het leven terecht. 

 

Lezing uit  Openbaring  7  :  9 t/m 17 

9  Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle 

landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken 

in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.  

10  Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van 

het lam!’  

11  Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. 

Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God  

12  met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht 

en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’  

13  Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daarin het wit, en waar 

komen ze vandaan?’  

14  Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen 

die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren 

witgewassen met het bloed van het lam.  

15  Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om 

Hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 

16  Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet 

meer steken, de hitte hen niet bevangen. 

17  Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de 

waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen 

wissen. 
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Zingen lied  726  : 1,5 en 6 

 

1  Hoor, een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 

God zij glorie, zingen zij. 

Menigten die geen kan tellen, 

als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 

in de hemel is een dans. 

 

5  Nu omstraalt hen licht des hemels 

en de levensbron ontspringt 

waar zij juichen U ter ere 

waar hun koor uw glorie zingt. 

Vrede is hun deel voor immer, 

liefde is hun eeuwig recht, 

want zij traden uit de schemer 

voor uw levend aangezicht. 

 

6  God uit God, Gij eerstgeboren 

licht uit licht, o zonneschijn, 

in wiens lichaam uitverkoren 

heiligen slechts heilig zijn, 

schenk ons leven uit uw bronnen; 

door uw adem aangeraakt 

zingen wij tot Vader, Zoon en 

heilige Geest die levend maakt. 

 

Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen lied 556 : 1,2,3 en 5 
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1  Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

2  Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 

 

3  Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

5  Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – het Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

1e collecte voor  40 dagen missionair werk Nederland 
 2e collecte voor  Diaconie 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied  418 : 1,3 en 4 
 

1  God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 
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uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

3  Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 

 

4  God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 
Zegen   (gezongen AMEN) 

 
 

 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
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Volgende diensten: 

Maandag 14 april vesper  19.30 uur in de St. Martinus te Halsteren 

Met Jan en Janneke 

Dinsdag 15 april vesper 19.30 in Nieuw-Vossemeer                                              

met Plonie van Ooijen en Piet Ram 

Woensdag 16 april vesper 19.30 in de St Marinus                                                  

met Lia Rozendaal   en Jan v Staalduinen 

Witte donderdag 17 april dienst 19.00 uur in de  St Martinus Halsteren         

met ds Marina vd Zwaag en medewerking van Glorify. Viering Heilig Avondmaal. 

Goede vrijdag 18 april dienst in Nieuw Vossemeer 19.30                                    

met ds Marina vd Zwaag. 

Stille zaterdag 19 april Paasnachtdienst om 22.00  uur in de St Martinus te 

Halsteren met ds Marina vd Zwaag  

Zondag Paasviering 20 april 10 uur ds Hans de Bie met medewerking van 

Marlotte van ’t Hoff,  sopraan                                                                                       

Marco van  ‘t  Hoff,  piano 

The Passion 
Samen the Passion kijken.  
Dat kan op Witte donderdag 17 april a.s. om 20.30 uur in de Sint-Martinuskerk 
te Halsteren. Iedereen is van harte welkom.  
Na afloop van de uitzending is er nog gelegenheid na te praten.  
 
Open Kerk – Stekjesmarkt, Zaterdag 3 mei 2025 
Stekt u mee? U kunt uw stekjes brengen zaterdag 3 mei tussen 10.00 – 10.30 
uur bij de Sint-Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren.  
 
Geranium aktie 2025  ten bate voor onze monumentale kerken 
Tot 28 april kunnen er nog geraniums besteld worden 
Bestelbonnen zijn in beide kerken aanwezig. 
Ook op de website  www.pghnv.nl is de bestelbon te downloaden 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
 

http://www.pghnv.nl/
mailto:pghnv@gmail.com
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